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Encyclopedie - Michael Kühnen 
 

14 - ALLIANTIEBELEID 
  

   Gezien de grote zwakte van het nationaal-socialisme van de nieuwe generatie, in 

vergelijking met het historische nationaal-socialisme van de nationaal-

socialistische Duitse Arbeiderspartij, moet de tactiek van het politieke werk van de 

nationaal-socialisten in Duitsland tegenwoordig alle wegen bewandelen om de 

massa's te bereiken en invloed op hen te krijgen.  

   Daarom ontwikkelen de frontorganisaties van het Nieuw Front een goed 

doordacht alliantiebeleid. Daarbij houdt het Nieuw Front echter, ondanks alle 

tactische souplesse, vast aan de twee principes van het nationaal-socialistische 

partijwerk die de leider Adolf Hitler in 1934/45 JdF op het toenmalige 

Reichspartijcongres heeft vastgesteld: 

  

 De Nationaal Socialistische Partij zou een echte Weltanschauung partij zijn. 

 

 De Nationaal Socialistische Partij streeft naar totale en onbeperkte macht in 

de staat. 

  

   Voor de nationaal-socialisten bestaat er geen compromis over beide principes. 

Het alliantiebeleid van het Nieuw Front omvat daarom altijd en onder alle 

omstandigheden drie opeenvolgende stappen: 

  

1. Herkenning: De nationaal-socialisten moeten altijd daar zijn waar het volk 

om welke reden dan ook ontevreden is, zij moeten daar de stemming voor 

opstand en uiteindelijk voor revolutie bevorderen, en daartoe sluiten zij zich 
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aan bij massaorganisaties of roepen er zelf enkele in het leven. Deze zullen 

in de regel niet nationaal-socialistisch kunnen zijn; voor de kaders van het 

Nieuw Front is het voldoende dat zij de ontevredenheid uiten en versterken. 

Zij mogen alleen niet flagrant in strijd zijn met de ideologische 

doelstellingen en moeten bereid zijn nationaal-socialisten als bondgenoten 

en medestrijders te erkennen. In ruil daarvoor kan het Nieuw Front 

aanzienlijke externe concessies doen, want het naziverbod zal des te brozer 

worden naarmate Volksgenossen en groeperingen het nationaal-socialisme 

van de nieuwe generatie als politieke kracht en bondgenoot erkennen. 

2.  suprematie: Het Nieuw Front mag nooit stoppen bij de erkenning die het 

heeft bereikt als politieke bondgenoot. Zodra deze is veiliggesteld, moeten 

zijn opgeleide kaders ernaar streven de politieke suprematie binnen de 

massaorganisaties te veroveren. Dit zal gebeuren door onvermoeibare en 

voorbeeldige toewijding als activisten, die ook de bewondering en 

goedkeuring van niet-nationaal-socialisten zal winnen en waarvoor 

nationaal-socialistische kaders bijzonder geschikt zijn vanwege hun ethiek 

van politiek soldaat zijn. Bovendien moet de suprematie worden bereikt 

door het bezetten van de belangrijkste - zij het niet altijd zichtbare - 

functionele posten, waardoor invloed kan worden uitgeoefend op 

ledenlijsten, publiciteit en financiën. 

3. controle: Zodra de overheersing is veiliggesteld, nemen de nationaal-

socialistische kaders de totale controle over van de massaorganisaties, die 

zo officieel onderafdelingen worden van het Nieuw Front en de toekomstige 

NSDAP, waarbij zij hun aanspraak op politiek leiderschap openlijk 

erkennen en actief bevorderen. 

  

   Dit alliantiebeleid is alleen mogelijk als de kaders gekenmerkt worden door 

totale discipline en elke tactische zwaai uitvoeren, ook al begrijpen ze die niet en 

kan die in eerste instantie niet openlijk aan hen worden uitgelegd, en altijd 

betrouwbare werktuigen van de leiding blijven (zie Führerprinzip). 

  

15 - BURGERSCHAP 
  

   De revolutie van de Verlichting verving de leidende rol van de adel en de 

geestelijkheid door de heerschappij van de bourgeoisie. Bijgevolg werd de burger 

het model van het westerse type democratie en het dominante type mens in de 

sociale en economische vorm van het liberale kapitalisme, die beide voortkwamen 

uit de geest van de Verlichting. 

   Maar als deze laatste het concept van de burger had opgevat als het ideaalbeeld 
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van een vrij, zelfverantwoordelijk en verantwoordelijk individu, dan bewees de 

werkelijkheid al heel snel dat een dergelijk individualisme alleen maar kon leiden 

tot bot materialisme en dat de burger in feite alleen maar de persoon is die wil 

verdienen in plaats van dienen; die zijn welzijn boven het welzijn van de 

gemeenschap stelt en zichzelf als het centrum van de wereld wil zien. Zijn 

comfort, zijn bekrompen moraal, zijn levensstandaard worden de maatstaf van het 

leven en het middelpunt van de inspanningen van de staat. De wil van de burger is 

hierin uitgeput. De huidige materialistische minwereld komt voort uit deze geest. 

   Het nationaal-socialisme vat de bourgeoisie dus op als het menselijke beeld van 

het materialisme, dat het overwint door de ethiek van de arbeidersklasse. 

  

"De wereld van de burger maakt plaats voor de wereld van de arbeider." 

  

   Dit is een belangrijke voorwaarde voor het overwinnen van de decadentie door 

de nationaal-socialistische revolutie. 

   Had de bourgeoisie in Duitsland na de Eerste Wereldoorlog historisch gezien 

haar nut al overleefd en was zij door de machtsgreep van de Nationaal-

Socialistische Duitse Arbeiderspartij, hoewel helaas niet geheel overwonnen, 

teruggedrongen, na de Tweede Wereldoorlog werd zij door de westerse 

overwinnaars in de BRD weer aan de macht gebracht en beheerst zij sindsdien het 

sociale en openbare leven en het karakter van het Duitse volk.  

   De Duitse bourgeoisie, die sinds 1945/56 bovendien een bondgenootschap is 

aangegaan met het amerikanisme, is daarmee definitief de pest geworden aan het 

Duitse nationale lichaam, waarvan het herstel alleen mogelijk is door het volledig 

te overwinnen.  

Dit gebeurt politiek met de machtsovername door de nationaal-socialistische 

partij, en cultureel door de strijd van de völkische culturele revolutie. 

 

16 - CHRISTENDOM 
  

   Als wereldbeeld van biologisch humanisme gaat het nationaal-socialisme uit van 

de door natuurwetten bepaalde realiteit van het leven. Voor het staat daarom de 

mens en het ras centraal in alle denken, voelen en handelen. Zonder uitzondering 

zijn alle uitingen en manifestaties van het menselijk leven het resultaat van de 

biologische aard van de mens en dus van zijn raciale en etnische verwantschap, en 

ze hebben alleen betekenis en waarde als ze het behoud en de ontwikkeling van de 

soort dienen!  

   Tegen deze achtergrond moet ook de godsdienstkwestie worden beoordeeld. Het 

nationaal-socialistische wereldbeeld bevat de ethiek van het waardenidealisme, 
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maar is religieus tolerant. Het vraagt niet om religieuze boodschappen en vormen, 

maar laat iedere onderdaan de vrijheid van religieuze belijdenis. De enige 

beperking is het doel van behoud en ontwikkeling van de soort, dat alles en 

iedereen bindt, en daarom kan geen enkele religieuze gemeenschap worden 

toegelaten die in strijd is met dit doel. Dienovereenkomstig onderscheidt het 

nationaal-socialisme ook een positief christendom van een negatief christendom. 

   Het christendom bracht in Europa de eerste echte revolutie in historische tijden 

teweeg en leidde tot een totale herwaardering van alle waarden van de, toen nog 

grotendeels, traditionele orden van de oude wereld (zie traditie). Het negatieve 

aspect was dat het denken en voelen van het jodendom, met al zijn dogmatiek en 

fanatisme, zijn weg vond naar de Europese cultuur. Dit negatieve, Judaïserende 

christendom had verwoestende gevolgen, werd een hoofdfactor van de Europese 

decadentie, zoals vooral Nietzsche bewees, en bedreigde daarmee het behoud van 

de soort en de ontwikkeling van de soort van de Arische mens (zie Arisch).  

   Er bestaat echter ook een positief, niet-veroordeeld christendom, dat zich aan het 

gevoel en de waarden van de Arische mens heeft aangepast, in zijn gedachte van 

"liefde voor de naaste" (de Volksgenossen) een religieuze rechtvaardiging van de 

Volksgemeinschaft en van het völkisch socialisme bevat en zo een positieve 

uitwerking heeft op het behoud en de ontwikkeling van de soort. Het liefdesgebod 

van het positieve christendom, opgevat volgens de soort en de natuur, komt 

overeen met het zelfbegrip van het nationaal-socialisme als een band van liefde en 

wederzijds begrip tussen de Volksgenossen. 

   Duitsland is sinds het begin van zijn geschiedenis christelijk. Dit kan niet door 

een politieke beweging worden veranderd - als het ware per fiat - zonder een 

nieuwe en gevaarlijke splitsing in het denken en voelen van de volkskameraden. 

De nationaal-socialistische Duitse Arbeiderspartij laat bewust de vraag open of het 

Duitse volk ook behoefte heeft aan een völkisch-religieuze, niet-christelijke 

reformatie. Maar dit kan in ieder geval niet de taak zijn van een politieke partij, 

waaraan, onafhankelijk van religieuze overtuigingen, alle leden van het volk zich 

kunnen en moeten verbinden, die het behoud en de ontwikkeling van de soort als 

hoogste waarde voelen.  

   Daarom eist de NSDAP in punt 24 van haar partijprogramma de vrijheid van alle 

religieuze confessies, zolang zij zich niet tegen het volk en de staat van de 

Duitsers keren, bestrijdt zij de joods-materialistische ongeest van de huidige 

minwereld en belijdt zij als organisatie een positief christendom, waarvan het 

liefdesgebod overeenkomt met het beslissende ethische gebod van het nationaal-

socialisme en daarmee met het fundament van de komende Nieuwe Orde, zoals 

dat in het partijprogramma van de NSDAP als hoeksteen is vastgelegd: 
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Plezier onder het hakenkruis 
  
Het nationaal-socialistisch activisme kent ook zijn lichtere momenten! Hier is 
een fragment uit Gerhard Lauck's boekje "Plezier onder het hakenkruis". 
  
  

13. 
  
   Sleeswijk-Holstein is een behoorlijk "Nazi" provincie. Zelfs met de politie op 
mijn hielen, ging ik af en toe langs bij openbare bijeenkomsten van legale, nation-
alistische groepen waar ons soort mensen kwam. Natuurlijk ging een kameraad 
eerst naar binnen om te kijken, en bleef ik niet lang. 
   Op een dag ging ik naar het provinciale NPD kerstfeest, waar een paar honderd 
mensen aanwezig waren.  
   Mijn "lijfwacht" was 1,80 m lang, woog 240 pond en had de 
gezichtsuitdrukking "Kan ik ze nu doden, baas?".  Hij besloot naar de voorkant 
van de zaal te gaan om te roken, waar hij al snel een andere kameraad zag die net 
aankwam. (Deze kameraad had overigens zijn zoon "Adolf" genoemd.) 
   "Hallo, hoe gaat het," begroette mijn lijfwacht de nieuwkomer.  
   "De politie was bij mij thuis. Ze waren op zoek naar Gerhard." 
   "Hebben ze iets ontdekt?" 
   "Nee, ik zei dat ik niet wist waar hij was. Weet jij trouwens waar hij is?" 
   "Ja, hij zit binnen koffie te drinken." 
   Er kwam een verbaasde blik op zijn gezicht. Een grap? Maar nee, hij kwam de 
hal binnen, vond me en vertelde me lachend wat er gebeurd was. 
   Even later liep een man naar mijn stoel en vroeg me: "Ben jij niet Gerhard 
Lauck?" 
   Verwijzend naar een enigszins onjuist - of in ieder geval voorbarig - krantenar-
tikel, antwoordde ik: "Nee, ik las in de krant dat hij is uitgezet." 
   ...Eigenlijk ontweek ik de politie nog een maand, gedurende welke ik de 
smokkel van propagandamateriaal naar Duitsland organiseerde. Toen besloot ik te 
vertrekken met een knal: Ik kondigde een toespraak aan met de titel "Waarom ik 
mijn uitzettingsbevel niet erken!". De politie verwachtte niet dat ik daadwerkelijk 
zou komen opdagen, dus stuurden ze slechts een paar man naar de vergaderzaal. 
Maar ik kwam wel opdagen. In feite had ik meer mannen dan zij - grotere kerels. 
Mijn grootste man torende boven hun grootste man uit, die duidelijk bang leek. 
Mijn collega gaf hem alleen de "kan ik hem nu doden, baas" blik. Ze arresteerden 
me niet, ze vroegen me mee te komen. 
   Op het politiebureau liet ik mijn vliegticket zien en legde ik uit dat ik over der-
tig minuten de trein moest nemen om mijn vlucht te halen. Ik had een politie-
escorte naar het treinstation in Hamburg... maar ik was alleen van Hamburg tot 
aan de luchthaven van Luxemburg! Toen de communisten daarachter kwamen, 
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publiceerden ze een artikel waarin ze beweerden dat de "fascistische Duitse poli-
tie" mij, de "slechte Nazi", had laten ontsnappen; ze waarschuwden zelfs dat ik 
nog steeds in Duitsland rondzwierf! Toen ik dat artikel vele weken later in Lin-
coln las, moest ik nog één keer lachen ten koste van de vijand.  
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